Oude Dageraad toch in 2004
gezonken in hoofdstad Angola

Het verhaal deed al langer door de ronde,
maar wordt nu bevestigd: de voormalige
Dageraad (veerboot van 1955 tot 1965) is
in 2004 gezonken in de haven van Luanda,
de hoofdstad van Angola. Dat heeft Dirk
Kuiter, oud-medewerker van TESO, achter-
haald. Hij ontdekte dat het schip, datin An-
gola de Kalua heette, in 2003 is uitgeschre-
ven uit het Lloyd’s Register. Een kapitein
die Kuiter in Polen kent en die geregeld in
Angola is, wist eveneens meer informatie
te verkrijgen. De voormalige Dageraad lag
in 2004 als roestbak in de baai van Luanda,
waar ze kantelde en zonk. Kuiter verkreeg

de kennis ook via enkele veerbootkenners
die via internet naar oude Nederlandse
veerboten elders op de wereld speuren. De
Dageraad, die op Oudeschild voer, kende
een capaciteit van 1000 passagiers en 25
auto’s. Het was de laatste boot van TESO
waar de auto’s aan de zijkant werden ge-
laden. De boot werd in 1965 verkocht aan
Doeksen, waarna ze tussen Harlingen en
Terschelling voer. In 1974 ging de boot naar
Angola, waarna er niet veel meer van werd
vernomen. Het was de enige voormalige
veerboot van TESO waarvan niet bekend
was hoe het ermee afgelopen was.

De voormalige Dageraad in de haven van Luando.
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